
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn Liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 

Sjaloom... 

Hij zal door Zijn Geest ons leiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 

Sjaloom… 
 

Mededelingen 

Zegen en zending 

 

 

 

 

 

 

 

Intrede met orgel 

 

We gedenken ... 

Lied  

Een deel van het zaad ging verloren, 
een deel van het zaad werd brood, 
maar niemand weet van te voren 
de weg van het zaad in de schoot. 

O, Zaaier, ga uit om te zaaien 
de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien 
en maak ons tot moedergrond! 

Welkom 

Bidden om nabijheid 

Zegen, Heer, 

de aarde tot een plaats 

waar licht schijnt en ruimte is, 

waar verdriet gedeeld wordt, 

waar dorheid overspoeld wordt 

door de verfrissende aanwezigheid van vrienden. 

 
Zegen, Heer, 

de aarde tot een plaats 

waar mensen die verhard zijn, mogen ontdooien 

en aan hun trekken komen, 

waar kwaad wordt weggeveegd  

door onze creativiteit. 

 15e zondag A- jaar  

16 juli 2023 

 

Laat het zaad 
van Zijn Liefde 

ontkiemen 

De zaaier (V. Van Gogh) 



Zegen, Heer, 

ons hart tot een plaats 

waar uw zaad kan ontkiemen, 

waar uw Woord wordt verstaan 

en het mag uitgroeien tot daden van liefde. 

 

 

Lofprijzing 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft  

naar zijn beeld en gelijkenis. 

Danken wij Hem 

voor het licht van zon, maan en sterren, 

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde. 

Heer, hiervoor willen wij U danken,  

loven en prijzen. 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, 

die ons de werkelijke waarden van het leven 

heeft kenbaar gemaakt en 

ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven. 

Heer, hiervoor willen wij U danken,  

loven en prijzen. 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten 

voor het geluk en het welzijn van medemensen, 

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap, 

voor een wereld van vrede,  

zonder haat of tweedracht. 

Heer, hiervoor willen wij U danken,  

loven en prijzen. 

Laten wij de Heer loven en prijzen: 

voor het geluk dat we mogen vinden  

in zoveel kleine dingen: 

de glimlach van een kind, 

een onverwacht teken van liefde, 

een luisterend oor, 

voor een gebaar van troost, 

een woord van dank, 

en het warme gevoel bij intens geluk. 

Heer, hiervoor willen wij U danken,  

loven en prijzen. 

 

 

Gebed 

God en Vader, 

laat uw Woord in goede aarde vallen. 

Laat ons elkaar stimuleren 

om aan uw Woord 

daadwerkelijk gestalte te geven, 

opdat eens heel de aarde 

kan spreken van uw zorg 

die ons behoudt en leven doet 

tot in uw eeuwigheid. Amen. 

Zegenlied 

Lichtpuntje van de week 

Een mens sprak tot God: 

‘Hoe kan dat nu, God, dat Gij mij roept? 

Hebt Gij ooit mijn handen gezien? 

Mijn begerige ogen? 

Mijn gesloten oren? 

Mijn zwakke schouders? 

Mijn mismaakte voeten? 

Hoe zou ik U met zulke handen  

en voeten ooit kunnen dienen?’ 

‘Maar mens toch, zei God,  

sinds wanneer zijn je handen van jou? 

En je voeten, je oren en je ogen? 

Ik heb je toch mijn eigen handen gegeven 

om mijn troost strelend door te geven  

aan bedroefde mensen! 

Ik heb je toch mijn voeten gegeven 

om op weg te gaan, mensen tegemoet! 

Die oren kreeg je van Mij 

zodat je kunt luisteren naar het lied  

van broos-gelukkige mensen! 

Ook jouw ogen zijn de mijne: 

daarmee kun je zien  

waar mensen hun weemoed dragen. 

Ik heb je ook mijn hart geschonken 

om te kloppen op het ritme van menselijk leed. 



Niet voor de dood, maar voor het leven 

hebt Gij ons gemaakt. 

Zend ons uw Geest, 

geef ons de kracht 

om beter mens te worden. 

Naar Jezus’ voorbeeld,  

willen wij het brood van deze wereld delen 

en al het kwaad dat ons wordt aangedaan 

vergeven 

opdat uw Rijk kome. 

Wij bidden U, Heer, 

laat de Geest van uw goedheid 

onder ons blijven verder leven. 

Moge uw leven en dood 

ons helpen ook onszelf te geven 

en nooit moedeloos te worden. 

Mogen wij allen eens opgenomen worden 

in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 

Onze Vader 

Vredewens  

Goede God, 

als een milde Zaaier strooit Gij 

uw Woord als zaad uit over de wereld. 

En overal waar mensen hopen op gerechtigheid 

en dromen van een vredelievende wereld, 

brengt uw Woord wonderen tot stand. 

Blijf zaaien overal waar mensen zijn, 

opdat uw Rijk van liefde ooit mag komen 

en deze aarde mag veranderen  

in een tuin van vrede. 

Inleiding tot de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde… 

 

Communie 

 De zaaier  (Van Gogh) 

Gebed 

God van alle mensen, 

zoals de regen dorre aarde drenkt  

en vruchtbaar maakt, 

zo wil uw Woord 

de Bron zijn voor volwaardig leven. 

Wij bidden U: 

open onze oren en ons hart 

om uw Goede Boodschap van liefde 

een plaats te gunnen in ons bestaan. 

Dit vragen we U vandaag 

en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. 

Inleiding op de lezingen 
In de lezingen horen we hoe God zijn Boodschap en 

zijn Liefde als zaad over de wereld en over ons zendt 

en hoe Hij volhoudt tot we er gehoor aan geven. 

Eerste lezing Jesaja 55, 10-11 

Tussenzang 

Een moment voor de kinderen 

Evangelie  Matteüs 13, 1-9  

Jezus, ik denk aan jou, 

Jezus, ik spreek over jou, 

Jezus, ik hou van jou. 

Alleluia 

Voorbeden 

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap: 

dat zij ‘goede grond’ mag zijn  

waarin Gods Woord kan gedijen. 

Dat wij zijn boodschap ook doen  

en verder durven uitdragen. 



 

Bidden we voor leiders en leidsters  

van de jeugdbewegingen en sportkampen: 

dat zij de kinderen leren samen te leven op kamp,  

in het vertrouwen dat deze kiem  

later in de samenleving vrucht zal dragen. 

Luister, Heer, verhoor ons bidden… 

Bidden we voor de vakantiegangers: 

dat zij Gods stem mogen horen 

in de rust en in de stilte van de natuur, 

Luister, Heer, verhoor ons bidden… 

Bidden we voor allen die in deze tijd  

met warme zorg nabij zijn: 

dat zij zin, waardering en dankbaarheid mogen  

ervaren ook al wordt dit niet altijd uitgesproken 

Luister, Heer, verhoor ons bidden… 

Bidden we voor wie een intentie gevraagd werd 

… 

en voor al wie gestorven is: 

bidden wij dat zij thuis mogen komen bij U, God. 

en wij vragen dat al het goede dat zij achterlieten  

mag ontkiemen en rijke vruchten voortbrengen. 

Luister, Heer, verhoor ons bidden… 

God, 

laat zo in ons en in onze gemeenschap 

het zaad van uw liefde groeien 

en tot volle rijpheid komen. Amen. 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God de Vader, 

die zijn schepping in onze handen heeft gegeven 

om er een woning van te maken 

waarin het goed is om te leven. 

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en  

het zaad van Zijn Liefde in ons harten plantte. 

Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste. 

Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft 

om aan het Rijk van God mee te bouwen. 

Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander, 

waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 

gestalte geeft door woord en daad. 

Wij geloven dat een mensenleven 

nooit zal eindigen 

en dat we hoopvol mogen uitzien 

naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond  

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je - indien gewenst-,  

storten via je bankapp.  

Scan dan de QR-code (het bedrag kan je zelf aanpassen). 

Bidden bij brood van leven  

 

 

God en Vader, 

Gij hebt de aarde groeikracht gegeven. 

Het aarde doordrenkt de aarde  

en maakt vruchtbaar. 

Ze brengt overvloedig vrucht voort. 

Zaad om te zaaien, graan om te malen,  

brood om te eten. 

Dit brood zetten we hier op tafel  

en vragen uw zegen. 

Vorm het voor ons om tot  

nieuwe levenskracht, 

geënt op Jezus, 

die als zaad in de aarde gestorven is 

en levend brood werd, 

gebroken tot heil van ons allen.  

God en Vader, 

wij danken U  

om het geschenk van het leven, 

om het geschenk 

dat wij mensen voor elkaar mogen zijn. 

Wij danken U om hen die als vruchtbaar zaad 

in hun omgeving worden uitgezaaid, 

mensen in wie wij uw oneindige liefde  

aan het werk mogen zien. 

Wij danken U om de kiemkracht 

waarmee mensen volhouden het goede te doen. 

Wij danken u dat leven groeit 

overal waar uw menslievendheid mag gedijen, 

overal waar mensen openstaan  

voor uw liefdevolle nabijheid. 

Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 

kinderen, armen,  

mishandelde en hongerige mensen, 

vluchtelingen, zieken en stervenden, 

voor mensen zonder toekomst 

en voor allen die groot lijden moeten dragen. 


